
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 8 AUGUSTUS TOT 15 AUGUSTUS 2025 

VAKANTIE BIJ DE 

IN

 

 



Wat gaan we deze vakantie doen: 
 
Vrijdag:   aankomst  
   Kennis gemaakt met elkaar 
 
Zaterdag:  ijs eten in Haps 
   Naar de kermis 
 
Zondag:  museum “de Loght” in Muldersloo 
   Pannenkoeken eten 

Naar de kermis met z’n allen 
 
Maandag: winkelen in Cuijk 
    
Dinsdag:   drinken bij de Maas 
   Beeldentuin in Cuijk 
 
Woensdag: varen met kapitein Lars 
   Voelbingo 
 
Donderdag: Kijk-en luistermuseum in Bennekom 
   Eten bij Libre’s Eeterij in Mill 
 
Vrijdag:   weer naar huis 
 
  

 



Vandaag is het zover. We gaan op vakantie! 
Wie zijn wij: 
Udo, Nadia, Ron, Twan en Marten. 
Verder gaan mee als begeleiding: Babs, Rob en Lyda. 
Udo en Nadia komen naar de Buitenplaats in Arnhem. 
Marten, Twan en Ron komen gelijk naar de Lummel. 
De ouders van Twan brengen hem en drinken nog gezellig wat mee. 
Marten komt met de taxi. Hij is blij verrast als hij Rob en Babs ziet. Twee jaar 
terug is hij met hun op een boottocht mee geweest. 
Ron wordt door zijn zus en zwager gebracht. Ook Ron is bekent bij Babs en Rob. 
 
Als iedereen er is, wordt het tijd om te gaan eten. 
Het is mooi weer, dus eten we natuurlijk buiten. 
Heerlijk soep met stokbrood en toe vla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De avond verloopt rustig en iedereen is moe van alle indrukken. 
Om elf uur ligt iedereen in bed. 
Wel te rusten en tot morgen! 
 



Vanmorgen rustig aan gedaan.   
Eerst een lekker ontbijtje. Dan douchen en aankleden. 
Het is alweer tijd voor koffie, wat gaat de tijd toch vlug. 
We lezen een boekje, luisteren muziek en praten wat met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als lunch eten we een tosti, dat gaat er wel in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de lunch gaat Babs samen met Nadia en Udo boodschappen doen. 



Marten, Twan, Ron, Rob en Lyda gaan het terrein verkennen. Er zijn kippen en 
een geitje. We lopen ook nog even richting het dorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Babs, Nadia en Udo terug zijn en de boodschappen zijn opgeruimd, stappen 
we allemaal de bus weer in.  
Op naar Haps, daar is een ijssalon met hééééél lekker ijs. Dat willen we 
natuurlijk wel proeven of wij dat ook vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn het er over eens dat ze echt heel lekker ijs hebben. 
Als het ijs op is, (jammer genoeg veel te snel) gaan we terug naar de Lummel. 
 



We gaan bami eten, dat vinden we allemaal lekker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het eten gaan Udo, Nadia, Twan, Babs en Lyda naar het dorp.  
In het dorp is een kermis en er is ook muziek. 
Daar willen we wel even kijken. Udo weet alle nummers die er worden 
gespeeld, knap hoor!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ron, Marten en Rob blijven thuis, die zijn wat moe. 
Als de kermis-gangers weer terug zijn, drinken we nog gezellig wat. 
En dan verdwijnen we langzaam aan naar ons bed. 
Slaap lekker en tot morgen. 



 
Vandaag willen we naar de Loght. Dit is een openlucht museum in Muldersloo. 
Maar eerst gaan we rustig ontbijten met een gekookt eitje.  
En doen de ochtend nog rustig aan. 
Na de lunch  “een heerlijke tosti”, gaan we de bus in en vertrekken naar 
museum “de Loght”. 
Na drie kwartier zijn we er. 
We lopen wat rond.  
We komen langs een  
klompenmakerij. Daar is te zien hoe  
er klompen gemaakt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een bierbrouwerij, jammer er wordt geen drank geschonken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dan komen we tot de ontdekking dat er een  
groente-veiling wordt gehouden. 
Wat leuk om dit mee te maken.  
Vooral Marten vindt dit super, omdat hij  
vroeger in een groentezaak heeft gewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een kraampje waar ze boeketjes maken van tarwe enzo. 
We hebben drinken meegenomen en  
gaan in de schaduw wat eten en drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Er komen koeien uit de muur, dus even een foto-shoot maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We luisteren bij de muziek, ondertussen genieten we van een ijsje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als het museum bijna sluit, is het voor ons ook tijd om te gaan. 
We stoppen bij een pannenkoekrestaurant. 
Iedereen mag een lekkere pannenkoek uitkiezen, dat is smullen. 
 



     

Als de pannenkoek op is gaan  we naar de Lummel terug en eten daar nog een 
ijsje.  
We kijken nog wat televisie en drinken een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan is het voor vandaag genoeg en zoeken we onze bedden op. 
Slaap lekker en tot morgen!! 



Vandaag starten we weer rustig aan.  
Ontbijten, douchen koffie drinken wat een heerlijk ontspannen vakantie is dit 
toch. Daar genieten we allemaal van. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de lunch, lekker een slaatje,  gaan we naar Cuijk .  



In Cuijk kopen we ansichtkaarten voor wie wil. Ook doen we nog wat 
boodschappen bij de Action. 
Dan lopen we naar de Leerlooierij,  
dit is een restaurant waar mensen werken, die 
ook een beperking hebben. 
Hier eten we de daghap, een heerlijke burritoo. 
Het is weer smullen.  
Ron heeft geen trek en drinkt alleen iets,  
maar thuis is de trek terug en krijgt hij een boterham. 
Terug bij “de Lummel” doen we nog een spel.  
Wie kan zonder zijn handen te gebruiken een koekje opeten.  
Grote hilariteit alom. 
 

 
 

 
 

 
 

 



Vanavond gaan we met zijn allen naar de kermis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We maken daar een rondje en gaan zitten om naar de muziek te luisteren.  
Verder lekker lang buiten zitten, want het is nog behoorlijk warm. 
Slaap lekker en tot morgen!! 
 

Vandaag weer een rustige start. 
Vanmiddag willen we naar het kijk-en-luistermuseum in Bennekom.  
Als we bellen, zeggen ze dat er al een grote groep komt.  
Dan gaan we vandaag maar niet, gaan we donderdag wel. 
Maar wat gaan we dan nu wel doen.  
We blijven  gewoon een beetje lummelen bij “de Lummel”.    
Rob maakt tosti’s voor de lunch. Dat smaakt naar meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na de lunch gaan we richting Cuijk.  
We gaan bij de Maas kijken en daar wat drinken op een terras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daarna gaan we naar een beeldentuin, waar we wat rond lopen. 
Dit is een mooie gelegenheid om een groepsfoto te maken. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
We moeten wel even zoeken om de beeldentuin weer uit te komen, maar dat 
lukt. 
En dan rijden we terug  naar “de Lummel”. 
Waar we buiten onder het genot van een drankje spelletjes doen. 

Dan zijn we best wel moe van alle indrukken weer. Dus zoeken we ons bed op. 
Welterusten en tot morgen. 



Vandaag is het zover we gaan vanmiddag varen. Udo verheugt zich al om 
kapitein Lars weer te ontmoeten. 
Na de lunch rijden we naar Cuijk,  
we moeten even wachten,  
maar daar komt de boot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We stappen in met de hulp van kapitein Lars .Dit is best spannend hoor!  
Als we allemaal aan boord van de AQUARANDA zijn, kunnen we gaan varen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



We mogen allemaal een keer achter het roer, en als je kapitein Lars helpt, mag 
je een echte kapiteinspet op. Iedereen vindt dat erg leuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitein Nadia 

Kapitein Marten Kapitein Twan 

Kapitein Ron 

Kapitein Udo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Ook komen we langs het museum voor schepen, daar liggen oude boten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt zelfs gedanst op de muziek. 
 
Als we terug komen, ligt de kade vol met boten. We kunnen zo niet aanmeren. 
Maar natuurlijk zijn er genoeg leuke mensen die hun boot verleggen. 
Zo kunnen we toch aan wal.  
 



Als we weer bij “de Lummel” zijn, blijkt dat Ron erg veel last van de warmte 
heeft, in overleg met zijn familie wordt hij opgehaald. 
Dat is jammer, maar voor Ron beter. 
Voor Ron weggaat maken we natuurlijk nog wel even een foto met elkaar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Avonds doen we voelbingo. Dat is bingo niet met cijfers, maar met 
voorwerpen die in een zakje zitten en je zonder te kijken uit je zakje moet 
halen. Wie zijn zakje leeg heeft, mag een prijsje uitzoeken.

 

 



 
 
Het was weer een fijne dag. 
Welterusten en tot morgen! 



 

 
Vandaag gaan we naar het kijk en luistermuseum in Bennekom. 
Udo is er al eens geweest en verheugd zich erop. Ook Nadia is er al eens 
geweest en verheugd zich op de Surinaamse pop die zij daar gezien heeft. 
Een mevrouw vertelt van alles wat we kunnen zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We mogen zelfs sommige dingen voelen. 
Zoals een muziekdoosje. 



Ook mogen we een langspeelplaat van vroeger voelen. Die heeft allemaal 

gaatjes en bobbeltjes

 

De Surinaamse pop.  

 



Als de mevrouw klaar is met vertellen, gaan we koffie drinken.                            
En een verrassing, we mogen er een heerlijk gebakje bij uitzoeken.  
Dat is smullen.  

 
Als het gebak op is, lopen we nog even door het winkeltje.  
Lyda koopt een muziekdoosje voor haar kleinzoon. 
Udo wilde een cd kopen, maar die hadden ze niet meer. 
Dan gaan we weer naar de bus en rijden richting Langeboom.  
Daar is het schnitzel dag in de Libre’s Eeterij.  
Daar gaan we heerlijk eten. 



 

 

Een lekker een ijsje na.

 

Dan gaan we met een volle buik weer naar “de Lummel.”                                 

Waar we nog wat praten, een spelletje doen en wat lekkers drinken.                 

Dan is het toch echt tijd om te gaan slapen.                                                

Welterusten en tot morgen.  



 

Vandaag is het de laatste dag. Dat is jammer, 
maar eerst nog even met elkaar ontbijten.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we alles opgeruimd hebben is het wachten op de taxi’s van Twan en 
Marten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze komen bijna tegelijk aan. Dat is toevallig. 
We zwaaien Twan en Marten uit, misschien tot een andere keer. 



Dan sluiten wij “de Lummel” af. 
En rijden  richting Arnhem.  
Udo wordt in Arnhem opgehaald. 
Nadia rijdt met Babs en Rob mee. 
De bus moet nog even vol getankt worden,  
daar is Udo heel goed in en  
hij helpt Rob graag natuurlijk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Het is een heerlijk, rustige vakantie geweest. 

Dank jullie wel 

Voor deze ontzettend gezellige week! 

Twan, Ron, Marten, Nadia en Udo 

Jullie zijn kanjers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien tot een volgende keer!  

Babs, Rob en Lyda 

 

 


